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Van de
voorzitter,
Bart Jonkers '

VEEL HEIL EN ZEGEN

Een mooie en rijke wens om elkaar mee de
hand te drukken aan het begin van dit nieuwe
jaar. Twee belangrijke pijlers van het leven om
mee verder te kunnen in een jaar dat begint
met droefheid en spanning in de wereld om
ons heen.

Deze wens houdt ook een opdracht in, want
als mensen zijn we de handen en voeten van
de Allerhoogste. Als we naar elkaar dus deze
waardevolle wens uitspreken zullen we dat
ook zichtbaar moeten maken.

Hoe kunnen we als wijkgemeenten samen in
één gemeente een zegenrijke kracht vormen
voor mensen om ons heen? Hoe kunnen we
het werk in de wijkgemeenten zo goed
mogelijk in stand houden met een afnemend
aantal vrijwilligers en verminderde
bestedingsruimte? Belangrijke vragen waar
we in de AK over willen nadenken waarover
we conclusies willen en moeten trekken in
2026.

Wanneer we zaken in onze gemeente goed
willen houden en toekomstbestendig,
moeten we weten wat we samen belangrijk
vinden. Vervolgens moeten we dan aangeven
wat we nodig achten om dat te doen.
Tenslotte moeten we de nodige beslissingen
nemen die misschien niet gemakkelijk zijn,
maar wel nodig.

In deze zin wensen we elkaar binnen onze
PKN-gemeente Hardenberg-Heemse veel heil
en zegen toe voor 2026.

Inhoud




Overdenking

Wie de zoon heeft, ontvangt het allemaal

Een vader en een zoon hadden samen een grote liefde voor kunst. Ze zaten goed in de slappe was
en konden door de jaren heen een grote collectie aan schilderijen verzamelen. Mensen kwamen
graag langs om de schilderijen van Picasso, Rembrandt of Michelangelo te aanschouwen. De vader
en de zoon genoten van hun gezamenlijke liefhebberij. Maar na een tijd werd de zoon
uitgezonden, hij werkte voor de landmacht en ging mee met een missie in Afghanistan. Tot groot
verdriet van de vader kwam de zoon daar om het leven.

Een paar maanden later werd er aan de deur aangebeld en er stond een jongeman met een groot
pakket op de stoep. Hij zei tegen de vader: “Je kent mij niet, ik was degene die jouw zoon
gedragen heeft toen hij vermoord werd. Uw zoon heeft mijn leven gered. Ik kom u iets brengen. lk
heb uw zoon geportretteerd, ik ben helemaal niet zo'n getalenteerde schilder hoor, maar ik wilde
dit u graag geven.” De vader haalde het papier van schilderij en bekeek met tranen in zijn ogen
hoe prachtig zijn geliefde zoon stond afgebeeld. Een duur schilderij werd van het beste plekje
weggehaald en de zoon kwam daar te hangen. En elke keer als iemand in zijn huis kwam om zijn
collectie te bekijken, liep de vader eerst naar het schilderij van de zoon. “Dit is mijn geliefde zoon!”
Na jaren overleed de vader en er volgde een veiling van de gehele kunstcollecte. Een zaal gevuld
met museumdirecteuren en andere liefhebbers, gretig om een mooi schilderij te kunnen
bemachtigen. De veilingmeester neemt plaats op het podium en naast hem staat een ezel met
daarop het schilderij van de zoon. De veilingmeester zegt: We gaan starten met dit schilderij, wie
bied? 500 euro? Uit de zaal roept iemand: “Dat schilderij hoeven we niet! Breng al die anderen,
daarvoor komen we hier” Nee, we gaan met dit schilderij starten. Hoor ik 400? 300? Achterin de
zaal zit een man, niet zo netjes gekleed als al die anderen in de zaal roept: “50 euro. Dat is alles wat
ik heb!” De man was de tuinman van de familie, en hij hield van de vader en van de zoon. Het enige
wat hij zich kon veroorloven was dit schilderij, van de zoon. De veilingmeester roept: 50 geboden!
Hoor ik 60?7 Het blijft stil... Eenmaal, andermaal, verkocht voor 50 euro aan de man achterin.

De veilingmeester raapt zijn papieren bij elkaar en stopt ze met zijn veilinghamer in zijn koffer. Hij
staat op... En de mensen beginnen te roepen: “Hallo?! Waar blijven alle andere schilderijen?” En de
veilingmeester antwoordt: “lk volg de opdracht uit het testament. Daarin stond clausule: “Hij die
de zoon neemt, krijgt mijn gehele collecte”

M.J. van Breden




Op reis met de familie Nijland in het Mpilo
project in Zimbabwe.

Het is 9 december 2025 als we hartelijk worden
ontvangen door Ellen en Albert Nijland, de
initiatiefnemers van de Mpilo Foundation. Uit
alles blijkt dat ze het heel leuk en aok gezellig
vinden om over het project te mogen vertellen.

Albert, geboren in het Drentse Zuidlaren,
verhuisde op jonge leeftijd naar Emmer-
Erfscheidenveen, waar hij tot zijn 16e woonde.
Nadat hij de
middelbare
school had
doorlopen,
ging Albert
naar Groningen
waar hij

. medicijnen
ging studeren.
In zijn
studietijd ging
hij als student
ervaring
opdoenin
Afrika. Op 18 december 1980 studeerde hij af
engingop 1 januari 1981 aan de slag in het
Koningin Juliana ziekenhuis in Hengelo, nu het
ZGT (Ziekenhuisgroep Twente), alwaar hij zijn
vrouw Ellen leerde kennen. Ellen, geboren in
Raalte, werkte als verpleegkundige in het
ziekenhuis in Hengelo, waar Albert de opleiding
voor tropenarts volgde. Ze trouwden en kregen
een zoon en een dochter.

Albert werd positief geselecteerd door het
ministerie van ontwikkelingssamenwerking,
maar helaas verdween het programma
(topping-up program) in de onderste la van het

ministerie. Albert besloot toen zelf aan de slag
te gaan en kreeg een contract als tropenarts bij
het Ministry of Health in Zimbabwe. Na drie
jaren kwamen Albert en Ellen terug naar
Nederland waar de huisartsenpraktijk aan de
Scholtensdijk in Hardenberg werd
overgenomen.

In 2015 besluiten Albert en Ellen vervroegd met
pensioen te gaan en zich in te zetten voor
Zimbabwe. Een gesprek met Joel, manager van
de lodge, waar zij tijdens een bezoek aan
Zimbabwe verbleven, leerde dat er in het dorp
waar hij woonde veel behoefte aan water was.
Zo is het begonnen.

Zimbabwe, zo vertellen Albert en Ellen, was
voorheen Rhodesié, een kolonie van Engeland.
Na een langdurige onafhankelijkheidsoorlog
ontstond het land Zimbabwe in april 1980. En
de lokale, zwarte bevolking kreeg het recht om
het land zelf te besturen.

Na 45 jaar zelfstandigheid is er niet veel over
van wat de Engelsen daar hadden
achtergelaten. Geen onderhoud aan
infrastructuur maakt dat in enkele plaatsen het
rioolwater door de straten loopt.

Zimbabwe had vroeger enkele van de beste
gezondheids- en onderwijsstatistieken in
Sub-Sahara Afrika. Politieke en economische
crises in de afgelopen jaren hebben de al langer
bestaande armoede verergerd en tal van sociale
problemen met zich meegebracht. Tussen 1990
en 2003 steeg het armoedepercentage van 25%
naar 63%. Voedsel en medicijnen werden door
inflatie onbetaalbaar. Armoede is in Zimbabwe
de norm.



Stedelijke gebieden kampen met een enorm
gebrek aan water en elektriciteit. De hoofdstad
Harare ontvangt slechts één keer per week
stromend water en stroomuitval duurt tot 18
uur per dag in veel gebieden. Verslechtering
van de infrastructuur sinds de
onafhankelijkheid in 1980 heeft het platteland
van Zimbabwe geisoleerd en is mede oorzaak
van de armoede in die gebieden.

De ontoegankelijkheid van markten heeft
gezorgd voor teruglopende productie van
landbouwbedrijven, met als gevolg
voedseltekorten in heel Zimbabwe. Met name
op het platteland worden veel gezinnen geleid
door één ouder of verzorger, veelal de moeder,
tante of oma. Deze gezinnen zijn afhankelijk
van zelfvoorzieningslandbouw, die nauwelijks
voldoende oplevert en door afhankelijkheid
van weersomstandigheden kwetsbaar is.
Ongeveer 28% van de kinderen in Zimbabwe
krijgt onvoldoende gevarieerde voeding.

Albert en Ellen gaan tweemaal per jaar naar
Zimbabwe sinds de oprichting van Mpilo
Foundation in 2018.

"Ondersteunen van dorpen en scholen op het
platteland van Zimbabwe door ze schoon
water en duurzame stroom te geven". Veel
mensen, met name vrouwen, moeten soms 10
kilometer lopen, sjouwen, met een emmer
water op hun hoofd voor drinkwater. Met het
slaan van een waterput (gemiddeld 70 meter
diep) en het installeren van een waterpomp,
krijgen deze vrouwen een beter leven.
Inmiddels worden er ook voedseltuinen (40 bij
40 meter) aangelegd, zodat mensen geen
honger meer hoeven te lijden. Een ander
belangrijk item is het herstellen van
niet-functionele waterpompen. De kosten voor
het herstellen van de oude pompen, zo
vertellen Albert en Ellen, zijn aanmerkelijk
minder, 1/3 van wat een nieuwe pomp kost.

Er zijn inmiddels zo'n 170 waterputten
gerealiseerd of gerehabiliteerd. Dat betekent
dat meer dan 100.000 mensen schoon
drinkwater hebben. In Zimbabwe is een trust
opgericht, waar ook Albert en Ellen deel van
uitmaakten. Inmiddels zijn zij uit de trust
gegaan, zodat een volledig Zimbabwaans trust
bestuur is ontstaan.



Albert vertelt: wij zeggen niet tegen de mensen
dat ze een waterput moeten hebben. De
mensen komen meestal via WhatsApp naar mij
toe, zo vertelt Albert. Het spreekt zich rond,
zodat we wekelijks wel 1 of 2 verzoeken
binnenkrijgen uit Zimbabwe. Voordat we
overgaan tot de toekenning is er een aantal
eisen waar de aanvragers aan moeten voldoen.
Als we alle antwoorden binnen hebben, wordt
er een besluit genomen.

Er wordt geen geld gegeven. Het werk wordt
gedaan door de aanvragende gemeenschap en
bedrijven in Zimbabwe. In het dorp wordt een
watercommissie ingesteld, waar in het
merendeel vrouwen zitten.

Op 1 december zijn ze teruggekomen van hun
laatste bezoek. Ze hebben daar 31 dorpen en
scholen bezocht die door giften en sponsoring
mogelijk zijn gemaakt. “Het is echt genieten als
je bij een dorp komt waar een waterpomp is
geinstalleerd. De vrouwen zingen en dansen
van blijdschap en dankbaarheid”

Door fondsenwerving komt er ongeveer
250.000 euro per jaar binnen. Hiermee kunnen
we veel doen, zo vertelt het echtpaar.
Voorbeelden van een paar leuke acties die
mensen opgezet hebben en waarvan de
opbrengst naar het project is gegaan, zijn het
project ‘Miracle water’ Wijnvaten die als
regentonnen worden verkocht. Op de
buitenkant staat ‘Miracle Water' Een dubbel
doel. Praten over het evangelie, het levende
water en promotie voor het project. Een goede
vriendin Hilde heeft 15000 euro opgehaald
door 135 km te fietsen en het bedrag voor het
project te bestemmen. De stichting Afas en de
Wilde Ganzen zijn organisaties die het project
ondersteunen. Ook de Schumacher-Kramer
stichting in Amsterdam steunt de stichting. Dit
geld is niet geoormerkt.
Een ‘onbekende gever’
verdubbelt de opbrengst
van collectes in regionale
kerken. Maar ook kun je
doneren voor een
specifiek onderdeel. Zie
hiervoor de website van
Mpilo. Er gaat weinig naar
overhead (2,8%), omdat
reiskosten e.d. allemaal uit
eigen portemonnee worden betaald.

Albert en Ellen vertellen dat er in de afgelopen
jaren veel donateurs mee zijn geweest om het
land en de projecten te bezoeken. Ze vertellen
dat ze het ontzettend fijn vinden dit werk te
mogen doen. Ze zien het als zingeving en zijn
heel dankbaar dat ze iets goeds kunnen en
mogen doen.

Danken we Ellen en Albert voor het
enthousiaste verhaal en wensen hen heel veel
succes voor de toekomst.

Ineke en Rezina



Ik hou van columns. Waar het nieuws vaak hard is en niet gauw vrolijk stemt, hebben columns
doorgaans een lichtere toets. Ze hoeven niet over het nieuws van dit moment te gaan, de waan
van de dag. Columnisten zijn vertellers, die wat dieper op een onderwerp in gaan. Op iets wat op
de één of andere manier herkenbaar is - of juist buiten mijn gezichtsveld was gebleven. Columns
roepen iets op: een glimlach, verontwaardiging, ze stemmen tot nadenken. Voor het kerkblad in
Assen mocht ik een periode columns schrijven. Dat maakte dat ik bij
de kleine dingen van het leven, thuis, in de kerk, oplette: dit is mooi
om over te schrijven! s A &
['iid is een
Mijn favoriete columnist is Hilbrand Rozema van het Nederlands leeuwerik
Dagblad. Rozema (Groningen, 1971) is journalist en auteur. In 2024 is
hij genomineerd voor De Tegel, de belangrijkste journalistieke prijs
van Nederland. Doorgaans tweemaal per week staan zijn columns op
pagina 2. Hij schijft in bloemrijke taal en weet de beelden op te
roepen van de mensen die hij ontmoet en de plekken waar hij komt.
Vorig jaar bracht hij een bundel uit waarin zo'n 80 columns zijn
verzameld. De titel ‘Tijd is een leeuwerik’ ontleent hij aan een gedicht
van Aafke Steenhuis, * Taid is gain lien mor een laiwerke’ — Gronings
voor: Tijd is geen lijn maar een leeuwerik. Allerlei dingen vinden
naast elkaar plaats, buitelen om elkaar heen als een leeuwerik in de
lucht. Rozema heeft oog voor de kleine dingen. De kleine goedheid
van mensen - de schoonheid van de natuur op plekken waar toeristen niet van weten.

In het voorwoord schrijft hij. “Nederland is een land dat je kunt uitvouwen, uitklappen, net als een
kaart. Er zijn vergeten verhalen en witte plekken. Voor het Nederlands Dagblad reis ik sinds 25 jaar
kriskras door het land. Zo kwam ik op Rottumeroog, Griend en Urk, in Den Helder en Heerlen, in
Weiteveen (dubbele moord) en Harskamp (demonstratie tegen asielzoekers), in Twente en de Zak
van Zuid-Beveland (...). De randen van het land trekken me sterk aan. En zeker ook de rafelranden.
Plaatsen die onder de blauwe plekken zitten, hebben ons meer te vertellen dan welvarende
winkelsteden vol toeristen.”

Hardenberg komt er ook in voor, de column op pagina 74 heet: Jodenbargje, Hardenberg. “Ooit
bezocht ik deze Joods-Sallandse grafheuvel via het water. Zo kwamen ook de doden hier. Tot eind
19e eeuw is er begraven. Waren Joodse doden niet welkom in de bebouwde kom, vraag ik me af.
De tijd heeft in dit geval goed uitgepakt: het is nu een lieflijke plek hoog boven het land. (...) De
grafstenen staan vol met de taal van de Tora, op elke letter een vlammetje, een doorlopende
vuurdoop, een alfabet van brandende braamstruiken, een lopend vuur.”

Elly Veldman-Potters



A", Protestantse kerk
‘ ’- wijkgemeente Radewijk

Kerkelijk werker:

Bert Broers

Tel. 06-51022449

Email: b.broers1@gmail.com

Scriba:
Jan en Ina Kamphuis
tel. 06 2052 2023

06 2928 4678
Email: scribapknradewijk@gmail.com

Op 16 december vierden we samen Kerst.
Musette verleende medewerking. Een gezellige
middag waarin we samen op weg gingen naar
Kerst.

I SLEICALIERRAECE

Om 21.30 uur begon de kerstnachtdienst m.m.v.

Life Line uit Coevorden, op het orgel Jan
Kamphuis en Leo Witte op het klokkenspel. Na
afloop was er een glaasje gliihwein of beker
chocolademelk. En dan weer het donker in met
op het plein een weg met lichtjes.

Wat was het een feest om op kerstmorgen jong
en oud in de kerk te mogen begroeten om
samen de geboorte van onze Heiland te mogen
vieren. Mum.v. de drie J's, zang van het
gelegenheidskoor en de zingende zusjes Marit
en Liene. Voorganger was Ellen Kolthof. De
dienst werd voorbereid door de leiding van de

kindernevendienst.

Kinderen van de kindernevendienst druk aan het

knutselen om een mooie kroon te maken die ze
daarna trots aan de mensen in de kerk lieten
zien!



De liederen in deze dienst werden door de
leden ingediend waarvan een mooie dienst
werd samengesteld.

O.Lv. Bert Broers en ds. Elly Veldman mochten
we het jaar 2025 af te sluiten. De dienst werd
‘s avonds uitgezonden vanuit de Hof. Het was
een waardevolle dienst, waarin Elly en Bert
samen een mooi lied lieten horen.

Zaterdag 3 januari kregen wij een kaartje mee
waarop de vraag: Mag God mee het nieuwe jaar
in?

Er ligt een nieuw jaar voor ons. Wat er ook
gebeurt, er is een God die van je houdt en er
voor je wil zijn. Zoek Hem en je zult Hem
vinden. (Jes. 41:10 en Jes. 43:4)

De eerste sneeuw was inmiddels gevallen, maar
ondanks dat het een witte wereld was, konden
diverse mensen worden begroet door Hendrik
Jan Broekroelofs in een dienst waarin hij ons
meenam met teksten uit de psalmen 90 en 91.
Na de dienst gingen velen mee om elkaar onder
het genot van koffie/thee met een rolletje

(kniepertje) gebakken door een drietal
gemeenteleden, een gezond, gelukkig en
gezegend Nieuwjaar te wensen. Nog even een
glaasje en weer op weg de wereld in.

Agenda:

3 februari
Koffiemiddag in de Opgang
Aanvang 14.30 uur

18 februari
Koffiemorgen met creatief café in de Opgang

Welkom tussen 10.00 en 12.00 uur

Rezina Ramaker

Marit en Liene zongen in de dienst op
1e Kerstdag




A" Protestantse kerk

‘ ’ wijkgemeente Heemse
i

Wijkpredikanten:

Ds. Geralda Rohaan
06-82044588
ds.geraldarohaan@gmail.com
Ds. Gijsbert Rohaan
0523-852168
ds.g.rohaan@gmail.com

Kerkelijk werker:

Martijn van Breden

06-31002222
martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl

Scriba:

Rebecca van Breden - Euwijk

p/a Lage Doelen 5, 7772 BL Hardenberg
scriba-heemse@pknhardenbergheemse.nl

Het nieuwe jaar begint bijzonder. Het sneeuwt
en het blijft maar sneeuwen. De wereld wordt
bedekt met een witte laag die aangroeit. Het
ontregelt het vliegverkeer en het verkeer op de
weg en op het water. Alles gaat langzamer
omdat dat niet anders kan. Dingen worden
afgezegd, gaan niet door wegens de sneeuw.
Er zit iets moois in: ont-regelen. De gewone
regels zijn nu even niet van toepassing, die
werken niet. Het gewone systeem is ‘verstoord.
En we moeten ons aanpassen. Een mooie
metafoor voor hoe ons leven vaak gaat. Een
poosje op rolletjes en dan gebeurt er iets,
ontstaat er een ontregeling. Een tijd waarin de
gewone regels niet lijken te passen, je
vertrouwde patronen doorbroken worden. De
reden kan positief of negatief zijn.

Verstoring van het oude en vertrouwde, is dat
ook niet wat Jezus deed? Hij zei en deed dingen
die de gewone, vertrouwde gang van zaken
doorbrak. Hij ont-regelde ons mensen en leerde
ons een nieuwe regel, een nieuw patroon, dat
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van de liefde. Liefde van God voor ons mensen,
en ons antwoord van liefde op Hem en voor
onze naaste en onszelf.

Gods liefde kan zomaar doorbreken ergens, je
wereld op zijn kop zetten. Het kan je doen
verlangen naar meer, naar meer samen. Het
roept vragen op en met elkaar mogen we die
vragen aan elkaar stellen en antwoorden
zoeken.

We vroegen u, over welk thema zou u graag iets
willen horen? Er kwam veel reactie op en
Gijsbert, Martijn en ik zullen de komende
periode, tot aan de 40 dagentijd die thema’s
vorm geven in de dienst. De thema'’s die aan de
orde komen zijn:

4 januari: Vergeving

11 januari: Heb ik de kerk nodig om te geloven?
18 januari: Kwaad in de wereld

25 januari: Hemel en hel

1 februari: Schepping en evolutie

8 februari: Moet ik evangeliseren?



Het kan zijn dat het veel bij je oproept,
misschien ontregelt het je of bevestigt het je.
Hoe dan ook, schroom niet om met ons contact
op te nemen als je erover door wilt praten.

Niet alles hoeft ons te ontregelen, het is ook fijn
als goede dingen doorgaan. Zo houden we de
verjaardagsborrel er in. Een mooi moment om
elkaar te ontmoeten en eens een praatje aan te
knopen met mensen die je nog niet zo goed
kent. Op 30 januari staat de eerstvolgende
gepland.

De afgelopen maand was het groot feest in de
kerk. Kerst mochten we met elkaar vieren en dat
deden we uitbundig op kerstavond samen met
de Kandelaarkerk en de Sjaloomkerk en
kerstmorgen in de Hoftekerk. Maar daaraan
voorafgaande was er een kerstmarkt waar van
alles verkocht werd, kerststukjes, knieperties,
snert (er was een heus café) en allerhande
dingen. Jong en oud was actief en het was
prachtig om er deel van te mogen zijn. Als je het
over verbinding hebt, was dat hier duidelijk te
ervaren. En alles was uitstekend geregeld door
zovelen die hun steentje bijdroegen. Prachtig!

En rond oud en nieuw stonden onze jongeren
paraat om oliebollen en appelflappen te
verkopen. Ze waren heerlijk en zo kwamen we
in actie met elkaar. En spelenderwijs werden er
contacten gelegd tussen allerlei mensen.
Machtig mooi om te zien! Goed geregeld
mensen!

Midden in ontregelende tijden kunnen wij
mensen een hoop goede dingen regelen met
elkaar. Door om te zien, door plezier met elkaar
te maken en iedereen uit te nodigen mee te
doen. En als je nu denkt, he jammer, ik heb dat
allemaal niet mee kunnen maken, dan komt er
de herkansing.

Kom dan gezellig kijken en teams aanmoedigen
op 23 januari om 18:30 uur in de gymzaal aan
de Frits de Zwerverlaan. Er is dan het
PKN-Heemse volleybaltoernooi, altijd een genot
om naar te kijken en ook weer een mooie
manier om elkaar te ontmoeten.

Wat een heerlijke generatie is dat toch, ze zijn
ook lekker actief (zou je niet zeggen he, gezien
de reden waarom ze ooit zo genoemd zijn....)
Op 1 februari is iedereen die van deze generatie
is, weer welkom na de dienst in de Aerninckhoff.
Gewoon eens even hijpraten en wie weet eten
we ook nog wel even patat met elkaar....Ben je
er nog niet eerder geweest? Schuif gezellig aan,
je bent hartelijk welkom! (Je hoort tot deze
generatie als je geboren bent tussen 1970 en
1985)

Kortom, we kunnen elkaar ook dit komende jaar
geregeld ontmoeten. Om misschien enigszins
ont-regeld te raken en daarmee in beweging te
komen in die ene grote beweging die er door
de wereld gaat van Hem die juist bij ont-regelde
mensen wil zijn.

Een hartelijke groet, mede namens mijn collega’s
Gijsbert en Martijn,

Ds. Geralda Rohaan
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De kinderen volgen in de adventsperiode het project ‘Wees welkom!’ van Bijbel Basics. ledere week
werd er een gast welkom geheten in de kerststal. Met Kerst werd de Here Jezus geboren en kwam
Hij ook in de stal. De herders kwamen bij Hem op bezoek, en als wij de herder zien mogen wij
eraan denken dat wij, groot en klein, ook welkom zijn bij Jezus. Hij kwam voor jou en mij. Tijdens
de kerstdienst hielden de kinderen een sketch in de kerkdienst. De kinderen hadden daar goed
voor geoefend en wat deden ze hun best! Voor de onderbouw was er een leuke knutsel en de
bovenbouw had een puzzel die zij samen moesten oplossen. Wat vonden we het als leiding mooi
dat er de afgelopen weken zoveel kinderen naar de kinderdienst kwamen! Ook de Ukkepukdienst
van 21 december die in het teken stond van Kerst werd goed bezocht. Wees welkom, ook in het

nieuwe jaar 2026!




Zaterdag 20 december jl werd er voor het eerst
een kerstmarkt in de Aerninckhoff
georganiseerd. Er was van alles te doen, te koop
en te eten en drinken:

- De Groengroep had in de week voorafgaand
aan de kerstmarkt al diverse prachtige
kerststukken gemaakt met groen ingebracht
door diverse mensen. De markt begon om 10
uur en rond 11 uur waren de meeste
kerststukken al verkocht;

- Zelfgebakken knieperties, gemaakt door jong
en oud, waren ook binnen een mum van tijd
uitverkocht;

- De verkoop van de broodjes hamburger en
knakworst kwam wat later op gang,

maar ook die raakten uitverkocht. Koffie, thee en
warme chocolademelk vonden gretig aftrek.
Met een plak zelfgemaakte cake of koek erbij
natuurlijk;

- Het was koud buiten: perfect weer voor een
kopje warme erwtensoep! Was er geen tijd om
dat ter plekke te eten? Dan kon je nog een
emmertje erwtensoep kopen en meenemen
naar huis;

- De werkgroep Moldavié was aanwezig met een
paar producten. Ook prachtige

spullen uit Nepal konden worden gekocht;

- Er werden mooie en warme truien, sjaals,
mutsen, sokken en sloffen verkocht;

- Buiten waren fanatieke verkopers bezig om
kerstspullen aan de man te brengen;

- Kinderen konden marshmallows warm maken
en eten bij een vuurschaal;

- Bezoekers waren in de gelegenheid om een
kijkje te nemen in de Witte of

Lambertuskerk om de verbouwvorderingen te
bewonderen.

Kortom: een geslaagde en drukbezochte
kerstmarkt met een opbrengst van € 3.100,- !
Deze opbrengst is gegaan naar het diaconale
project “Moldavié”.

Heel veel mensen hebben zich ingezet om deze
kerstmarkt tot een succes te maken.

Prachtig om te zien hoe jong en oud dit
mogelijk hebben gemaakt. Wij willen

iedereen hartelijk bedanken voor hun
enthousiaste inzet!

Miny Bril en Cindy Grendelman
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-‘ ’- wijkgemeente Marslanden
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Wijkpredikant:

Ds. Yvonne van Benthem
yvonnevanbenthem@
pknhardenbergheemse.nl
Werkt op dinsdag, woensdag
en donderdag.

Wijkpredikant 0,2:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

Scriba:

vacature
scriba-marslanden@
pknhardenbergheemse.nl

Wij zijn de drempel van een nieuw jaar
overgegaan, de beste wensen voor iedereen!
Wij willen God danken voor alles wat achter ons
ligt en vragen zijn zegen voor het nieuwe jaar
als gemeente. Mogen wij elkaar opnieuw
vinden in de Matrix en als gemeente verder
groeien in verbondenheid, een jaar vol nieuwe
kansen en mogelijkheden!

Er kwam een spontaan idee op om op 5 januari,
de eerste zondag van het nieuwe jaar een
nieuwjaarsreceptie te houden. Met alcoholvrije
bubbels en wat lekkers, kon iedereen elkaar na

afloop van de viering een gezegend nieuw jaar
wensen. Het was erg gezellig.

Kerstavondviering 'Kerstnacht boven
Hardenberg!'

In een mooie volle Levensbronkerk vierden we
op Kerstavond de geboorte van Jezus!
Voorbereiding en bijdragen tijdens dienst
kwamen uit beide gemeenten. Het zingen werd
fantastisch begeleid en ondersteund. Tijdens de
viering was er het kindmoment, waarbij het
lichtje centraal stond en ieder kind nadien een
lichtje mee mocht nemen. Ds. Henk Bond hield
een mooie overdenking over een mentaal
noodpakket, ‘ik zie, ik zie, wat jij niet ziet.. " en
Hemelse hints. Het gaf zinvolle stof tot
nadenken. We kunnen terugkijken op een
mooie gezamenlijke viering. Waarin we niet
alleen de komst van Jezus vierden, maar Hem
daar ook mee eerden. Luid werd door jong en
oud het lied 'het was kerstnacht boven
Bethlehem' meegezongen. Het leek alsof de
hemel even open was.

Ook dit jaar konden we traditioneel afsluiten
met warme chocomel en het zingen van het Ere
zij God, buiten bij de vuurkorven. Het was
droog en ook de mensen thuis konden dit
moment live meebeleven.

Veel dank voor iedereen die zich voor en achter
de schermen heeft ingezet voor deze
geslaagde viering!



Ds. Yvonne van Benthem ging ons voor in een
volle Matrix tijdens de Kerstviering op eerste
Kerstdag. Muzikaal was de dienst voorbereid
door Elvira Nijmeijer en vertolkten Esther
Nijboer en Maria Meijer de liederen tijdens de
dienst. Een levende kerststal werd gespeeld
door kinderen en Marco en Renske vertolkten
het Kerstverhaal. De kinderen kwamen aan het
einde van de dienst als echte geluksbezorgers
langs om zelf gekleurde kaarten uit te delen. De
dienst werd besloten met een gezamenlijk Ere
zij God. Een speciaal woord van dank voor de
leiding van de Kindernevendienst! Heel erg
bedankt voor alle tijd die er voor en rondom

Kerst in alle projecten wordt gestoken om de
kinderen Kerst te laten beleven en de gemeente
er van mee te laten genieten. Geweldig!

Gods verhaal gaat door

Hij geeft een nieuw begin

Zo stappen wij de toekomst in
Gods verhaal gaat door

Wij vieren wat geweest is

Wij gaan door met goede moed
Waar God steeds met ons meegaat
Schijnt Zijn licht en is het goed
Ook straks als onze paden

Niet langer samengaan

Wij blijven diep verbonden

In Zijn Geest en in Zijn Naam

U gaat voor ons uit
U bent om ons heen
Laat ons nooit alleen
Sela

18 januari hebben we een gemeenteochtend.
We praten de gemeente dan bij over wat er het
afgelopen jaar zoal is gebeurd in de kerkenraad
en wat de grote lijnen voor komend jaar zijn.

Ds. Yvonne zal namens haar en ds. Piet de
gemeente bijpraten over hun werkzaamheden.
Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van
vragen.

De viering zal die ochtend wat korter duren,
zodat we na de gemeenteachtend koffie met

elkaar kunnen drinken.

Hartelijke groeten, ds. Yvonne
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Na het succes van vorig jaar, doen we dit jaar
opnieuw het project ‘Samen aan Tafel' Samen
eten, waarbij iedereen zelf wat lekkers
meeneemt. Zo krijgen we een lopend buffet
van allerlei lekker eten. Er zijn twee avonden
waaruit je kan kiezen: donderdag 12 februari en
woensdag 18 februari. We starten om 18.00 uur
en eindigen om 19.30 uur. We kunnen gezellig
bijpraten en voor de kinderen zal er wat leuks
zijn om te doen. Je kan je tot 8 februari
opgeven bij ds. Yvonne
yvonnevanbenthem@pknhardenbergheemse.nl

Hartelijke groeten, namens het pastorale team,
ds. Yvonne

Op 15 februari hebben we een gezamenlijke
viering met de NGK in de Levensbron. De
voorbereidingen moeten nog beginnen, maar
het wordt vast weer een feestelijke viering!

Het is nog wat verder weg, maar 1 maart is er
een 'goud van oud' viering. Hierin zingen we
liederen die we niet normaal zo vaak meer
zingen. Deze liederen worden aangedragen
door gemeenteleden. Heb jij een mooi lied dat
je dan graag wil laten horen. Geef dit uiterlijk 22
februari door aan ds. Yvonne.

Even voorstellen, mijn naam is Jeannette Otten
Welleweerd , 58 jaar en getrouwd met Jan
Otten. Wij hebben samen 3 zonen waarvan 2
nog thuis wonen. In het dagelijks leven werk ik
met veel plezier als verpleegkundige in het
ziekenhuis Isala Meppel.
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Als diaken van de wijk Marslanden ben ik recent
bevestigd. Al eens eerder heb ik een periode
diaken mogen zijn waardoor niet alles nieuw
voor mij is. De komende tijd zal ik de
Marslanden vertegenwoordigen in het College
van Diakenen, mijn eerste vergadering heb ik
inmiddels achter rug. Indrukwekkend hoeveel
goede doelen we kunnen steunen.

Ik ben blij een bijdrage te kunnen leveren aan
onze mooi wijkgemeente Marslanden.

Groeten, Jeannette Otten




en lichaam is een eenheid
ie uit vele delen bestaat;
ondanks hun veelheid
vormen al die delen
samen ¢én lichaam. Zo is
het ook met het lichaam
# van Christus.

1 Korintiérs 12, 12
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Wijkpredikant
Vacature

vijkgemeente Baalder

Scriba

Gerda Blaak

Eiberhof 21

7772 GP Hardenberg
06-27382888
scribabaalder@gmail.com

Op zondag 14 december nam dominee Wim van
der Wel officieel afscheid van de wijkgemeente
Baalder in de Baalderdienst.

Er was veel muziek, liederen gespeeld en
gezongen door het liedboek koor en de “Nu je
onderweg band” van 13 jaar geleden en nu.
Lievelingsliederen door Wim zelf gekozen. Ook
dochter Martine en zoon Jan Anne zongen en
speelden een prachtig lied.

Zwager Jur, ook predikant, die Wim ooit
bevestigd had, onthechtte Wim van zijn “dienst”.
Wim deed daarna letterlijk zijn juk af, een heel
ontroerend moment.

Nadat wij als gemeente het lied gezongen
hebben “Ga met God" liepen Wim en Gerda
samen de zaal uit. Waarna wij als gemeente ze
de hand konden drukken en een kopje koffie
konden drinken. Met heerlijke koek / cake
gebakken door gemeenteleden.

Kortom, als gemeente mogen wij terugblikken
op een goed afscheid.

Vrijdagmiddag 12 december was er vanaf 16.30
uur een kleine bijeenkomst met genodigden,
een gezellig samenzijn in de Hof. Vooral
collega’s en mensen waar Wim mee samen
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gewerkt had. En natuurlijk het gezin van der
Wel, jong en oud was erbij. Bart Jonkers,
voorzitter van de AK, hield een korte toespraak
over wat Wim in Hardenberg “in gang had
gezet”. En dat wij daar allemaal onze waardering
voor hebben. Daarna hield zoon Piet Cees een
persoonlijke toespraak, een warm verhaal van
zoon naar vader.

Om 19.15 uur kwamen de eerste Baaldermensen
al binnen en dat ging nog wel even door. Wim
en Gerda stonden in de foyer om iedereen te
begroeten. De grote zaal in de Hof was
afgeladen vol en er heerste een gezellige sfeer.
leder die wilde kreeg een heerlijk gebakje, door
Wim een lekker stuk genoemd. Het gebakje was
versierd met de foto van Wim, vandaar. Onze
voorzitter heettte iedereen welkom en toen kon
de avond beginnen. Er werd een pubquiz
gespeeld. De gasten konden per groep op een
wisbordje aangeven wat het goede antwoord
zou kunnen zijn. Daarna was Wim aan de beurt
om het juiste antwoord toe te lichten. Wat
hebben wij gelachen om de komische filmpjes,
die onderdeel van de pubquiz waren. Filmpjes
waarin situaties nagespeeld werden die wij als
kerkenraad met “onze predikant” beleefd
hadden. En aan alles komt een eind, zo ook aan
deze avond.

De avond werd afgesloten door de voorzitter
van de wijkkerkenraad Anneke Eshuis met
mooie woorden, zoals u hieronder kunt lezen.

Als voorzitter van de wijkkerkenraad mag ik,
weer even een woordje doen. We zijn hier met
ontzettend veel mensen uit de wijk om afscheid
van je te nemen als dominee van Baalder. Je
gaat met vervroegd emeritaat,...of hoe je het
ook maar noemt. Ook dit is een van de
ontzettend ouderwetse woorden van de kerk,
net als scriba, moderamen....Ik vind dat écht
niet meer kunnen hoor, qua woordkeuze is de
kerk toch nog een hopeloos ouderwets
instituut! Wat mij betreft ga je gewoon met de
VUT!



Je kwam met een heel wensenlijstje: Voor deze
avond wil je vooral dat het een gezellige avond
wordt met heel de wijk. “Vrijdagavond is Bonte
Avond!” zei je; dan doe ik een overall aan en
mogen jullie met een paintball op mij schieten.
Nou,....je weet dat wij op de boerderij overalls
hebben....Maar,..... ik denk niet dat Jan Hallink
daar blij van gaat worden als we dat hier nu
gaan doen.

Ook gaf je aan, dat we je prettig in de maling
mogen nemen...... Dat laten we ons geen 2e
keer zeggen!!! Bereid je maar vast voor/ Dat heb
je gemerkt! Wat een voorpret hebben we
gehad zeg! Dus voor ons is het al een geslaagd
feest!

Wim vergeleek het dominee zijn vaak met het
boer zijn: Zoals een boerin volledig achter het
werk van een boer moet staan en weet dat de
koeien op de eerste plaats komen, is het als
domineesvrouw niet anders. Tja,; Vele avonden
weg, helpen herinneren aan zaken, luisterend
oor zijn etc. Het is niet alleen een baan, maar
een passie en levensstijl, waarin je als partner
een hele sterke en stabiele factor moet zijn,
daarom dank voor je onmisbare rol Gerda!

Een dominee moet, net als een boer 24/7 klaar
staan en inspringen op situaties die zich voor
doen. Dan is het niet; Nu even niet..... Herder, te
veel hooi op je vork nemen, steeds minder
mensen die naar de kerk gaan > steeds meer
mensen die anti geloof/anti boer zijn, boerin >
partner van dominee etc.

Je voelde je als dominee vaak als een koe in de
wei. Je hebt je de afgelopen 14 jaar heel erg
thuis gevoeld in Baalder. Omringt door een stel
gave mensen; met elkaar moet je het doen en
dat gevoel is in Baalder altijd heel sterk
geweest; samen doen we het.

Daarnaast is het ook, vooral het laatste stukje,
zwaar geweest. Soms wat te veel hooi op je
vork. Corona heeft er ingehakt en je
gezondheid sloopte je energie de laatste jaren.
En nu mag je je van deze taak losmaken. Stapje
voor stapje; we hebben je niet tegelijk uit alle

app-groepjes gegooid!

Het houdt niet op! Je gaf aan dat je absoluut
geen lintje wilt. Je gaf aan dat dan half Baalder
een lintje verdient. Er zijn zoveel mensen die
vrijwilligerswerk doen en iets voor een ander
betekenen. Maar....Wim, is het niet zo dat als
iemand iets heel hard roept dat ie iets niet
wil.....het juist wel graag wil???? We hebben
een onderscheiding voor je; zoals je ziet is het
geen lintje....

Een gouden hooivork, of mestgreep; voor mij is
het hetzelfde, voor Hans zijn het 2 verschillende
gebruiksvoorwerpen. Maar het staat symbool
voor niet achter de geraniums gaan zitten. Het
gevaar zit er nu in, dat je minder door de wijk
fietst, meer gaat snaaien, minder gaat bewegen;
niet goed voor het kweken van een
achter-de-geranium-pensioens-buik. Deze
hooivork/mestgreep staat daarvoor. Dus, mocht
je je vervelen, mocht je te veel zitten; kom dan
in beweging; schud het hooi los, ruim die mest
op; we kunnen altijd extra handen in de stal
gebruiken!

En, zoals je ziet is er een tand af; Nu is de
periode aangebroken van beter een tandje
minder dan een tandje erbij! Geniet van de rust
en maak tijd met je dierbaren!

Je gaf aan dat je dan 7 maanden niets wilt doen.
Even tot rust komen. 7 maanden,....dat is tot
juli... Help onthouden scriba Gerda Blaak; dan
kunnen we Wim vragen voor een taak.( En je
weet wat je altijd zegt als je iemand vraagt; oh,
het valt best mee; is heel goed te doen, kost
haast geen tijd, jij bent er geknipt voor!...)
Kortom Wim; we willen je ontzettend bedanken
voor je oprechte en verbindende karakter. Als
spin in het protestantse Baalder Web, heb jij een
grote bijdrage geleverd aan het kerk-zijn met
elkaar. Je ging met je tijd mee; Vlogjes, appjes
inspreken, verkleden als Abraham, Jozef en
noem het maar op.

Dineke Hoogeveen
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A", Protestantse kerk
h‘ i wijkgemeente Baalderveld

Wijkpredikant:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

Kerkelijk werker:
Ellen Kolthof
06-40136818
eikolthof@ziggo.nl

Scriba:

Evelien Bakker
06-15374030
scriba-baalderveld@pknhardenbergheemse.nl

1 februari
15 februari
1 maart
15 maart
5 april

19 april

3 mei

24 mei

7 juni

21 juni

5 juli
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In onze wijkgemeente ervaren wij de
onderlinge verbinding bij de vieringen op
zondag in de Beek. Elke twee weken is er een
Baaldervelddienst in sporthal de Beek waarin
ontmoeting, een actuele boodschap in een
verzorgde liturgie, muziek en lied heel
belangrijk zijn. Muziek van Elvira op keyboard
en van Kees op piano met onze cantorijk is ons
veel waard.

Velen dragen in onze wijkkerk hun steentje bij,
aan inzet en tijd, vanuit hun geloof. Er zijn
meerdere taakgroepen die heel actief zijn en
daar zijn we dankbaar voor. Wij beseffen hoe
waardevol dat is. We zijn dankbaar voor het
omzien naar elkaar, diaconaat en pastoraat en
de inzet van onze wijkpredikant en onze
kerkelijk werker.

We kijken in dit nieuwe jaar verder vooruit naar
de toekomst. We zetten een stip op de horizon
en maken afspraken over de weg daar naar toe.

Wij gaan denken na en overleggen over onze
eigen wijkgemeente Baalderveld. Hoe gaan wij
de komende vijf jaar tegemoet. Wij vinden dat
onze wijkgemeenteleden daarin mee moeten
doen. Steeds dringender wordt duidelijk dat
veranderingen om ons heen van ons als
kerkgemeenschap vragen om mee te bewegen
met de ontwikkelingen.

o




Samen kerk zijn

open ke «voor iedereen in de samenlev
mensen. We verbinden mensen waar we ter:
kunnen als het een keer minder goed gaati

het leven of waar we samen kunnen genieten
van de dingen die goed zijn. We willen een huis
van verbinding zijn. In het nieuwe jaar 2026
gaan wij vol energie verder. Gaan jullie mee?
Een hartelijke groet en een gezegend nieuw
jaar.

Namens de wijkkerkenraad en alle taakgroepen,

Dirk Stad, voorzitter.




A" Protestantse kerk
-‘ i- wijkgemeente Centrum

Predikant/Waarneming
Pastoraat

Ds. Robbert Jan Perk

Contact via Rolf Veneman
06-36193547
rolfveneman1974@gmail.com

Wijkpredikant/
ouderenpastor:

Ds. Elly Veldman-Potters
Oud Avereest 18

7707 PN Balkbrug
06-18761366
ellyveldman@kpnmail.nl
Doorgaans aanwezig op

Wijpredikant: Vacature

dinsdag en donderdag
Kerkelijk werker:
Martijn van Breden Scriba:
martijnvanbreden@pkn- Gea Zagers - Dam
hardenberg-heemse.nl Burg.Schuitestraat 20

06-10062579
scribapknhardenbergcentrum@gmail.com

06-31002222

wensen we elkaar toe in de nieuwe jaar. Heil, dat
is heelheid, die we zo nodig hebben. Zegen, dat
is al het goede van God. In ons persoonlijk
leven, in ons leven als kerkelijke gemeenschap
en in de samenleving hebben we Gods heil en
zegen nodig.

In dit nieuwe jaar gaan we verder met samen
vieren. We houden de lofzang gaande - bidden
samen en we worden aangesproken door Gods
woorden.

Op 18 januari (voor het uitkomen van deze
kerkklank) is Erik van Faassen bevestigd als
ouderling-kerkrentmeester, in het bijzonder als
voorzitter van het college van

kerkrentmeesters. Fijn dat hij aan dit belangrijke
werk invulling wil geven!

gevierd, veel inspirerende concerten, een
gezellige broodmaaltijd. Hartelijke dank aan
ieder die zich heeft ingezet om alles mogelijk te
maken!

Wat was er veel te doen in de Hoftekerk, de Hof
en de Stephanuskerk.

Mooie sfeervolle kerkdiensten, voor het eerst
werd kerstavond samen met de Petrakerk
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De beroepingscommissie wacht nu op
toestemming vanuit de classis om verder te
kunnen met de procedure. We houden u op de
hoogte van de voortgang. De profielschets die
in de gemeentevergadering is besproken kunt u
op de website vinden.

18-25 januari
Deze week is nu bezig! Kijk verderop in deze
Kerkklank en doe mee.

De aanleiding voor deze Zinln bijeenkomst is
een veelgehoorde opmerking in gesprekken
met oudere gemeenteleden: "Mijn kinderen
komen (bijna) niet meer in de kerk" Het is best
ingewikkeld, de gang naar de kerk en het
christelijk geloof is voor velen zo
vanzelfsprekend maar dat geldt niet altijd voor
kinderen, laat staan kleinkinderen. Het roept
wellicht vragen op, misschien zelfs
ongerustheid. Kinderen die andere keuzes
maken, andere wegen gaan... Kunnen wij daar
een open en eerlijk gesprek over aangaan? U
bent van harte welkom op woensdag 28 januari
om 15.00 uur in De Hof. Opgave graag via
pknhardenbergheemse.nl/zinin

Een hartelijke groet, ook namens Martijn van
Breden en ds. Robbert Jan Perk,

Ds. Elly Veldman-Potters

"f:iturgische bloemschikking
Stephanuskerk
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In herinnering

Pieter Roelof de Ruiter

Piet overleed op 26 november 2025, in de
leeftijd van 84 jaar. Hij was kort geleden naar de
Overlaat verhuisd, omdat hij meer zorg nodig
had. Daarvoor woonde hij lange tijd in de
Vechtstaete. Piet was de vijfde in een gezin met
acht kinderen. Hij trouwde met Geke Scholing
en samen kregen ze twee zoons, Gerard en
Peter. Hij was gedreven in zijn werk voor de
bank. Daarnaast zette hij zich in voor veel
verenigingen en besturen, zoals de Concours
Hippique, de handelsvereniging, de
kerkvoogdij, de Rotary en het bestuur van de
VVE in Vechtstaete. Zijn inzet werd gezien en
gewaardeerd. Hij is hiervoor binnen zijn
Rotary-club tot “Paul Harris Fellow” benoemd
en heeft een lintje mogen ontvangen. Toen zijn
vrouw op haar 41e een herseninfarct kreeg,
werd hij mantelzorger en maakte dat het gezin
kon blijven draaien. Zij herstelde gelukkig weer
voor een groot deel. Piet bleef actief
buitenshuis, terwijl Geke thuis was als de
kinderen uit school kwamen. In 2017 is ze
overleden. Zes jaar geleden leerde Piet Henny

van Braam kennen. Ze
gingen samen naar het
theater, naar musea en
andere uitjes en
raakten erg op elkaar
gesteld. Zo hebben ze
een aantal mooie jaren
kunnen delen. Piet was
een gelovig mens. Zijn
geloof uitte zich in
daden, in zijn trouw,
het goede zoeken voor
een ander. Na het overlijden van zijn vrouw en
het doormaken van een vorm van kanker,
stelde hij de liturgie op voor wanneer hij zou
overlijden. Met veel mooie liederen, hij hield
van zingen, al lukte dat de laatste jaren door
zijn benauwdheid niet meer. In de hem zo
vertrouwde Stephanuskerk zongen we ‘waar
komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van de
Here! (Psalm 121). We wensen zijn kinderen,
kleinkinderen en Henny troost en vrede toe.
Ds. Elly Veldman-Potters

Corrie Sierink - Bouw

Corrie werd in 1932 geboren in Badhoevedorp,
als tweede in een gezin van vier kinderen. Ze
volgde de opleiding tot lerares coupeuse. Al op
haar 19e had zij een eigen naaischool, met altijd
een wachtlijst. Op de bruiloft van haar broer
leerde zij Willem Sierink uit Hardenberg
kennen. Toen ze trouwden in 1958 lieten zij een
eigen huis zetten bij de Vecht, naast de
Europabrug. Daar werden hun kinderen Ria,
Greet en Jan geboren. Garen en draad bleven
haar passie: ze naaide kleertjes voor haar
kinderen en later werkte zij als naaister voor
een bruidsmodezaak. Jaren woonden Corrie en
Willem aan de van Riemsdijkstraat. Ze
ondernamen na zijn pensioen mooie reizen
naar verre oorden. Nadat ze verhuisd waren
naar het appartement in de Overlaat bleek
Willem ziek te zijn. Hij overleed in 2011. Corrie
was warm, liefdevol en bescheiden, maar ze
ging ook graag uitdagingen aan. Ze genoot van
haar vier kleinkinderen, ze kon prachtig
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verhalen vertellen.
Dankbaar was ze dat ze
ook de komst van haar
achterkleinkinderen
mocht meemaken.
Toen ze zorg nodig had |
ging ze in Ommen in
Oldenhaghen wonen,
van waaruit ze uitzicht
had op het Vechtdal en
waar zij met de verrekijker naar de koeien kon
kijken. Nog maar een paar weken geleden
verhuisde ze terug naar haar geliefde
Hardenberg, naar de Meander. Daar is ze in haar
slaap overleden. Bij de afscheidsdienst
voorafgaand aan de begrafenis hoorden we ‘Dit
is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde! Troost
en vrede wensen we haar familie toe.

Ds. Elly Veldman-Potters



In herinnering

Dina Klasina Bruggeman - Schutte

Dina Schutte werd in 1937 geboren in het
ziekenhuis in Hardenberg.

Bijzonder: op die plek van het oude ziekenhuis
woonde ze de laatste jaren van haar leven: drs.
G. Jonkerlaan 12, de aanleunwoningen bij
Oostloorn.

Ze was de oudste, na haar kwam een broer,
Albert. Ze ging naar school in Rheezerveen. Ze
heeft gewerkt bij de buurtwinkel van ten
Brinke. In 1958 trouwde Dinie met Johan
Bruggeman, die bij de spoorwegen werkte. Zij
gingen wonen in het oude station van Vilsteren.
Toen ze in Dalfsen woonden werd hun zoon
Henk geboren. Het gezin verhuisde naar de
Gramsbergerweg in Hardenberg. Ze werden de
trotse oma en opa van twee kleinkinderen,
Wendy en Thomas.

In 2019 overleed haar man op 88- jarige leeftijd.
Zelf verhuisde ze in 2022 naar de
aanleunwoning. Daar had ze het goed naar haar
zin. Ze had fijn contact met vriendinnen.

Dinie was zorgzaam, ze was slim, en ze had een
duidelijke wil! Ze deed haar best om zelfstandig
te blijven, met hulp van haar zoon Henk en
schoondochter Ria en thuiszorg.

Geloof was belangrijk voor haar. Ze ging de
laatste jaren altijd naar de kerkdiensten in
Oostloorn. Omdat haar gezondheid
achteruitging verbleef ze een week in Aleida
Kramer in Coevorden. Daar overleed ze op
eerste kerstdag. Ze is 88 jaar geworden.

In de dankdienst voor haar leven hoorden we
hun trouwtekst: Mijn genade is u genoeg. We
wensen haar zoon, schoondochter en
kleinkinderen troost en vrede toe.

Ds. Elly Veldman-Potters

Alberdina Jantina Jurjens-Hofsink

Op 5 september 1938 werd Dini geboren. Ze
was het vierde meisje van het gezin Hofsink.
Al jong leerde ze de liefde van haar leven
kennen: Jan Willem Jurjens. Ze trouwden en
kregen de tekst: vraag naar de Heer en Zijne
sterkte en zoek zijn aangezicht bestendig.
(Psalm 105:4) mee. Die woorden zouden het
motto van het leven van Dini worden.

Samen kregen ze 5 kinderen. Ineke, Luuk,
Herma, Wim en Hetty. Om Wim had ze grote
zorg, hij was geboren zonder hartklep. Na 1 jaar
en 2 maanden stierf hij.

Een moeilijke tijd brak aan maar Dini mocht
ervaren dat God haar kracht gaf om overeind te
blijven. Ze genoot ook van het leven, van
uitstapjes maken, op vakantie gaan, puzzelen,
bloemschikken, lezen, rummikub spelen met
haar vriendinnen, de natuur. Er was veel om
dankbaar voor te zijn, zo zei ze.

Tien jaar geleden stierf haar man en opnieuw
ervoer ze kracht om te dragen. Twee jaar

geleden stierf haar
andere zoon, Luuk.
Het was veel om te
dragen.

Haar gezondheid
nam af in die
periode en toen
kwam plotseling
een opname in het
ziekenhuis. Ze wist
dat ze afscheid
moest nemen. In
alle rust en vrede deed ze dat. Ze zou naar huis
gaan was haar overtuiging.

Op 24 december kwam ze Thuis en moesten we
afscheid nemen van een lief en betrokken

mens die in God haar sterkte vond.

ds. Geralda Rohaan
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Men zegt wel eens ‘Wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst. Als wij in onze gemeente rondkijken
blijkt dat wij moeite hebben om onze jongeren
betrokken te houden bij de kerkelijke
activiteiten. Veel vrijwilligers in kinder- en
jeugdwerk in de wijken doen erg hun best om
de jongere generatie iets mee te geven van het
geloof dat ons zo dierbaar is. Vaak lukt het in de
basisschoolleeftijd redelijk goed,
kindernevendiensten en samenwerkingen
tussen kerk en basisschool zijn daar positieve
voorbeelden van. Tegelijk horen wij van
jeugdleiders/jeugdouderlingen die moeite
hebben om de tieners te betrekken.

In het afgelopen jaar is gesproken over het
aanstellen van een jongerenwerker in onze
gemeente. De vraag is langsgekomen in de
wijkkerkenraden en op de Algemene
Kerkenraad en hier is positief op gereageerd. De
bedoeling is om voor een aantal jaren een
jongerenwerker aan te stellen die werkzaam is
voor alle zes wijkgemeenten samen. Hiervoor
wordt geld voor vrijgemaakt in de begroting
die los staat van de formatie
predikanten/kerkelijk werkers.

Er is ondertussen een sollicitatiecommissie
gevormd bestaande uit een aantal
jeugdouderlingen, een kerkrentmeester,
predikant en kerkelijk werker. Wij hopen een
jongerenwerker te gaan vinden die ons wil
helpen te bouwen aan kinder- en jeugdwerk
voor onze wijken, waarin wij ruimte bieden om
te pionieren. De focus voor dit werk ligt op de
doelgroep tieners en adolescenten, deze keuze
maken wij omdat veel kinderwerk
(basisschoolleeftijd) goed verloopt. Wij hebben
zijn/haar functie als volgt opgesomd:

Wij zoeken een jeugdwerker die:

» Zichtbaar en toegankelijk is voor jongeren en
hun ouders (online en offline);

+ Ons jeugdwerk gaat uitbouwen door centrale
visie en beleid;

- Ons jeugdwerk in de wijken stimuleert en
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bovenwijks initieert;

+ De vrijwilligers in ons jeugdwerk inspireert en
coacht;

- Gezamenlijke ‘events’ organiseert voor
jongeren;

« Binnen en buiten onze gemeente gaat
netwerken met relevante partners;

« Een ambassadeursrol vervult voor de jongeren
binnen de gemeente.

Wij vragen de volgende kwaliteiten en
eigenschappen van de jeugdwerker:

« Je hebt een levend geloof in God en de gave
om dit te delen met anderen;

- Je hebt kennis van de leefwereld van kinderen
en jongeren en passie voor deze doelgroep;

« Je bent verbindend en relatiegericht, zowel
individueel als in groepen;

- Je kunt goed organiseren en hebt duidelijk
overzicht;

« Je bent enthousiast, flexibel en
stressbestendig;

- Een positief-kritische houding wordt
gewaardeerd;

+ Je hebt hbo-werk- en denkniveau en een
relevante opleiding;

- Je bent bereid om in de avonden en
weekenden te werken;

« Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is
noodzakelijk voor deze functie.

Wij hopen dat wij een geschikte kandidaat gaan
vinden dit jaar. Maar uiteraard hebben wij als
gehele gemeente een verantwoordelijkheid
naar de jongere generatie. Als wij de
onderzoeken mogen geloven spelen er veel
problemen bij deze doelgroep. Wij verwachten
niet dat de jeugdwerker ze allemaal op zondag
de kerkbanken in krijgt, maar wel dat de kerk
echt een vindplaats mag zijn van geloof, hoop
en liefde, die ook zij ontzettend nodig hebben.

Mocht u vragen of ideeén hebben over de aan
te stellen jeugdwerker, neem gerust contact op
met Martijn van Breden
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De wereldwijde kerk kent vele uitingen en
kleuren. Tijdens de jaarlijkse gebedsweek
vieren we dat we ondanks deze verschillen
verbonden zijn. We erkennen dat eenheid niet
vanzelfsprekend is en zien daarom het belang
van gebed hiervoor.

Door in de ‘Week van gebed voor eenheid van
christenen’ samen te bidden, ervaren we dat we
verbonden zijn, met God én met elkaar. Tegelijk
tonen we onze betrokkenheid met de wereld
om ons heen door voorbede te doen voor wat
er speelt in de samenleving: dichtbij en ver
weg.

Dit jaar staat deze gebedsweek in het teken van
het verlangen naar eenheid: Eén van Geest.
Deze tekst komt uit de brief van Paulus aan de

Naast de aandacht in de kerkdiensten zijn er
doordeweeks bijeenkomsten waar u van harte
voor uitgenodigd bent:

Maandag 19 januari om 19.30 uur
Thema: ‘Verdraag elkaar uit liefde’
Locatie: De Hof, huis van verbinding (Lage
Doelen 5)

Dinsdag 20 januari om 19.30 uur
Thema: ‘De weg van vrede’
Locatie: Het Morgenlicht (Gramsbergerweg 59)

Woensdag 21 januari om 19.30 uur
Thema: ‘Gezamenlijk hopen op Christus’
Locatie: De Hof, huis van verbinding (Lage
Doelen 5)

Donderdag 22 januari om 19.30 uur
Thema: ‘Eén geloof, één doop’
Locatie: De Aerninckhoff (Scholtensdijk 24)

Vrijdag 23 januari om 19.30 uur
Thema: ‘Eén God en Vader’

Locatie: Petrakerk (Witte de Withstraat 18)

Wij wensen u een gezegende Week van gebed
toe!

18 t/m 25 januari
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Efeziérs, hoofdstuk 4. Meer informatie is te
vinden op de website: www.weekvangebed.nl.
Daar is ook een gebedsboek aan te vragen om
thuis of in een groep mee te bidden.

I~ Geest

Efeziérs 4 vers 1-13

De Week van gebed start op zondag 18 januari.
Ook in Hardenberg delen wij het verlangen van
deze gebedsweek.
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25 Soeploop

Januari Hardenberg
Tijd: Na de kerkdienst | Locatie: Witte of Lambertuskerk

Zondag 25 januari 2026, na de kerkdienst, gaan we op pad voor de Soeploop: een korte,
gezellige wandeltocht vol speelse opdrachten. Halverwege kun je even op smaak komen
bij de koek-en-zopietent.

Aan het eind wacht een heerlijke kop erwten- of tomatensoep.
De kinderen krijgen poffertjes altijd goed toch?!

Loop mee, lach mee, proef mee... het wordt soep-er gezellig!

28 ‘Als kinderen

Januari andere wegen gaan’
Tijd: 15.00 | Locatie: De Hof

We zien om ons heen dat de vanzelfsprekendheid van geloof en kerkgang hard minder
wordt. Kinderen en kleinkinderen maken andere keuzes dan generaties voor hen. Wij
merken soms teleurstelling bij (groot)ouders en de zoektocht om geloof door te kunnen
geven. Wellicht met zelfs de vraag: Heb ik het wel goed gedaan? Deze middag gaan we
met elkaar in gesprek over dit kwetsbare onderwerp en geven wij handvatten mee.

Door Martijn van Breden en Elly Veldkamp

03 Filosofie: Introductie < €
Februari | in de postmoderniteit %,,00»
Tijd: 19.30 | Locatie: De Hof | + 3 maart, 7 april & 12 mei ’?o,

Na de Tweede Wereldoorlog lijken de moderne ideeén van de Verlichting gebroken.
‘Alle Menschen werden Briider’ is niet langer een ideaal, maar een illusie en zelfs een
desillusie. Wat hebben we nog aan grote woorden als ‘vrede’ en ‘gerechtigheid’ ?

Is er nog toekomst voor de democratie? Welke postmoderne oriéntaties, waarden

en normen zijn mogelijk?

gegeven door gepensioneerde pastor Joop Butti




11 Groepsgesprek
Februari ‘Biddend leven’
Tijd: 19.30 | Locatie: De Hof | + 11 maart

In het leven van Jezus lijkt Hij continu bewust te zijn van de aanwezigheid van zijn Vader.
Wat zouden wij daarvan kunnen leren? Onze levens zijn vaak vol met bezigheden en dan
lijkt ons gebed op bepaalde momenten misschien maar weinig. Wat is ons voordeel om
meer te bidden of misschien zelfs biddend te leven? We gaan er samen over nadenken
in deze groep. Op 11 februari een inleiding en groepsgesprek en als vervolg onze Biddag
dienst en groepsgesprek op 11 maart.

Door Martijn van Breden en Robbert Jan Perk

10 Bioscoopfilm: o
maat | My favorite cake 2
Tijd: 20.15 | Locatie: Bioscoop Hardenberg s

Mahin (70) woont alleen in Teheran sinds haar man is overleden en haar dochter naar
Europa vertrok. Na een middag thee met vriendinnen besluit ze haar eenzame routine
te doorbreken en haar liefdesleven nieuw leven in te blazen. Tijdens haar zoektocht
naar een geschikte man bezaekt ze plekken uit haar verleﬁen en denkt ze terug aan




1 5 Workshop
April Biblejournaling
Tijd: 20.00 | Locatie: De Hof

‘39
100

Biblejournalen is een creatieve manier van Bijbel ‘lezen” door middel van schrijven,
tekenen, schilderen, handletteren en plakken in je Bijbel. Door een tekst creatief vorm

te geven verwerk je de woorden op een andere manier dan wanneer je de tekst alleen
leest. Veel biblejournalers hebben ontdekt hoe verrijkend het kan zijn om Bijbelteksten te
verbeelden. We gaan er mee aan de slag onder leiding van Bettuelle, De kosten zijn 25,-
euro per persoon (voor 2 avonden) dit is inclusief materiaal.

Bettuelle Westrik- Hanekamp en ds. Geralda Rohaan-van de Kamp

3 Lastige keuzes

April rondom het levenseinde
Tijd: 14.00 - 16.00 | Locatie: De Hof

Rond het levenseinde heersen veel vragen. Het valt niet mee om die vragen onder ogen
te zien en/of er met naasten over te spreken, maar belangrijk is dat wel. Hoe kijken we
aan tegen goede zorg als het einde nadert, hoe gaan we om met vragen rond wel of niet
reanimeren, palliatieve sedatie, euthanasie. Wat doet het met ons dat er wordt gesproken
over ‘voltooid leven’? En hoe gaan we als gelovige mensen met dit soort vragen om?

-~ Opnieuw een middag met wtleg over deze zaken en ruimte voor vragen en gesprek

Begf:;;l;g Remler n ds- Elly Veldma @ 4 \ '
(\ 2 ~ nj (\ @ i(

Denk je nu: dit is
echt iets voor mij?

Meld je dan snel aan via de QR-code
of stuur een bericht naar 0682044588 Z(Il/

Let op er ziin maar een beperkt . o
aantal bioscoop kaarten. uv




Met dankbaarheid kijken we terug op het afgelopen jaar en richten we onze blik op de horizon van
2026. Namens de ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
delen we graag een update over de bestemming van onze gelden en onze plannen voor het
komende jaar.

Een prachtig slot van 2025

Dankzij de gulle bijdragen en betrokkenheid van onze gemeenteleden, hadden we aan het einde
van 2025 nog een mooi bedrag in de pot. We hebben besloten dit geld direct in te zetten waar de
nood hoog is. We hebben daarom significante donaties gedaan aan twee organisaties die
wereldwijd het verschil maken:

+ ZOA: Zij bieden hulp aan mensen die alles zijn kwijtgeraakt door een natuurramp of gewapend
conflict. Met onze bijdrage steunen we hen in het bieden van hoop en herstel in crisisgebieden.
We hebben bijgedragen aan de hulp bij de overstromingen in Sri Lanka.

+ World Vision: Deze organisatie richt zich op de meest kwetsbare kinderen. Onze donatie draagt bij
aan schoon water, goede voeding en onderwijs, zodat kinderen een eerlijke kans krijgen op een
toekomst. We hebben gedoneerd voor de kinderen in Soedan.

Vooruitblik naar 2026

Onze missie stopt hier natuurlijk niet. Ook in 2026 hopen we weer veel mooie projecten te mogen
ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat we als commissie — en als gemeente — goed op de
hoogte blijven van wat er speelt, zullen we tijdens onze vergaderingen regelmatig gastsprekers
uitnodigen. Er komt o.a. een spreker van de volgende projecten: Bobokan, Saludo Berde, stichting
Noor en The Home of Hope and Dreams.

Door de verhalen rechtstreeks van vertegenwoordigers van verschillende projecten te horen,
blijven we nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de projecten. Zo weten we zeker dat de
ingezamelde gelden op de juiste plek terechtkomen en kunnen we de voortgang met u delen.

Samen het verschil maken

We gaan het nieuwe jaar in met de ambitie om onze steun voort te zetten en onze verbondenheid
met de wereldwijde gemeenschap te versterken. We danken u hartelijk voor uw voortdurende
steun, in gebed en in giften.

Wilt u nog een bijdrage leveren dan kunt u uw gift overmaken op 1 van onderstaande
bankrekeningnummers:

ZWO-Zending: NL 45 RABO0324964862

ZWO-Werelddiaconaat: NL 65 RABO 0324986521

31



Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het
verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de
samenleving. De aanvrager wordt gescreend op het hebben gepleegd van strafbare feiten. De
VOG is één van de onderdelen van het Veilige Kerk beleid. Het doel van de VOG is het bevorderen
van een veilige cultuur binnen de kerk en bescherming van elkaar.

Een VOG geeft geen garantie dat iemand geen fout gedrag heeft vertoond of zal vertonen. lemand
kan een strafbaar feit hebben gepleegd waarvan geen aangifte is gedaan bij de politie; een YOG
wordt aan ongeveer 2 op de 1000 personen geweigerd. Daarnaast geldt dat een VOG bij de
betrokkenen een moment van bewustwording creéert: iemand gaat met kwetsbare mensen
werken.

In de kerkorde staat een lijst met personen waarvoor de VOG verplicht is:

1. alle ambtsdragers

2. alle anderen die namens de gemeente pastorale taken hebben

3. mensen in functies die daarmee op regelmatige basis (bege)leiding geven aan minderjarigen of
kwetsbare mensen zodat een persoonlijke band kan ontstaan

4. mensen in functies waarin men herhaaldelijk als enige volwassene samen is met minderjarigen
of kwetsbare mensen

5. vertrouwenspersonen als bedoeld in art. 3

6. mensen in overige functies waarbij de genoemde verklaring door de kerkenraad als zinvol
preventief middel wordt geacht.

De kerkorde is duidelijk, maar geeft ook ruimte voor eigen invulling. Moet een organist
bijvoorbeeld een VOG ontvangen? In beginsel niet, maar als de organist lesgeeft aan kinderen uit
de kerk, uit hoofde van zijn functie bij de gemeente, dan wel. Hij of zij valt dan onder categorie 4.
Voor de vrijwilliger die koffie schenkt na de dienst of als notulist aanwezig is bij
kerkenraadsvergaderingen is de VOG niet verplicht. En degene die de bloemen wegbrengt na de
dienst? Dat hangt ervan af hoe regelmatig deze taak wordt uitgeoefend, en of de bloemen steeds
aan verschillende personen worden afgeleverd of niet. Als er regelmatig persoonlijk contact is met
één of meer kwetsbare personen, op zo'n manier dat er een persoonlijke band kan ontstaan, dan is
een VOG verplicht, anders niet.

Voor vrijwilligers kan er gebruik gemaakt worden van het aanvragen van een gratis VOG. Dat moet
dan wel digitaal gebeuren. Daarmee bespaart onze kerkgemeenschap de kosten van bijna € 34 per
VOG/vrijwilliger. Een VOG van een andere vrijwilligersorganisatie (bijvoorbeeld de sportclub)
gebruiken mag echter niet, voor vrijwilligersactiviteiten in onze kerkgemeenschap hoort een
VOG-aanvraag speciaal en uitsluitend voor die werkzaamheden. Een uitzondering op de gratis
mogelijkheid voor vrijwilligers om een VOG aan te vragen vormt de kleine groep mensen die net
over de grens wonen en in onze kerk vrijwilliger zijn — zij zijn ook aangewezen op een betaalde
VOG.
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In de PG Hardenberg-Heemse loopt het proces om een VOG aan te vragen. Vanuit het
Kerkelijk Bureau ontvangt de kandidaat de uitnodiging. Vervolgens kan hij/zij Justis vragen
om een VOG af te geven. Na enkele dagen komt de uitkomst, meestal in de vorm van een
VOG. Deze mag getoond worden bij het Kerkelijk Bureau. Daar wordt op datum
geregistreerd dat er voor deze vrijwilliger een VOG is afgegeven. Verder wordt er niets
bewaard.

Vijfjaarlijks wordt deze procedure herhaald. Tussentijds zal er bij nieuwe vrijwilligers het
proces natuurlijk ook doorlopen worden, ook zij hebben een VOG nodig.

Zijn we dan een veilige gemeente? Dat willen we graag en daar blijven we met elkaar
op deze manier aan bouwen.

Jan te Bokkel,

Scriba AK PG Hardenberg-Heemse
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Aan boord van een marineschip is het nooit stil. Nog afgezien van de
bemanning zelf is er het draaien van de motoren, het pompen van
de waterleidingen, de luchtventilatie die de gordijntjes van je kooi
laat bollen. En dan de zee zelf uiteraard. Altijd is er geluid. Daar wen
je aan en je slaapt er gek genoeg heerlijk op. Er zijn verhalen van
zeemannen die thuis aan wal een draaiende stofzuiger onder hun
bed zetten om in slaap te komen.

Maar als we voor anker liggen en de motoren stil zijn, je buiten op
het halfdek staat, de zee spiegelglad is en er geen golfje tegen het
schip aanrolt, dan ervaar je opeens pure stilte. En ook je eigen
nietigheid te midden van al dat water en die lucht. Stilte is niet iets Viootpredikant
dat jij creéert, het wordt je opgelegd. Je wordt stil gemaakt. Stilte als Sjoerd Muller is
gave, niet als eigen verdienste: ik denk dat het zo werkt. En dat God geestelijk verzorger
hierin altijd een rol speelt. bij de Koninklijke

Foto: Marjan van der Meer

Marine.
Over het werk van een geestelijk verzorger bij de marine wordt

weleens moeilijk gedaan. “Gaat het aan boord wel genoeg over
Jezus?" “Zo druk zijn jullie toch niet de hele dag?” “Koffiedrinken en
rondjes lopen, wat is daar nou aan?” Dat is het rendementsdenken
van deze tijd, dat ook genadeloos de kerk is binnengeslopen. Ik
word daar weleens moedeloos van. Wat ik — op mijn eigen manier —
aan boord van een schip doe, is niets minder dan Christus
representeren. Ik bied een plek, een vrijplaats, stel andere vragen
dan gewoonlijk. Ik hanteer een ander tempo en een andere kijk op
dingen.

Dat kan bemanningsleden nerveus maken, maar veel vaker zie ik
een behoefte. Die behoefte is bij de marine niet anders dan in de
samenleving: een behoefte aan tijd, aan aandacht, aan trouw bij
iemand blijven, ook als de berg heel steil wordt. En ook de behoefte
datiemand er gewoon is, zonder alles in woorden, een mening of
een oplossing te vatten. Inderdaad: af en toe gewoon je kop kunnen
houden.

Deze column is ook verschenen in het blad Petrus van de Protestantse
Kerk in Nederland. petrus.protestantsekerk.nl

“Soms moet je er gewoon voor iemand zijn, zonder
alles in woorden te vatten”
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Giften/collecten

Ontvangen giften t/m 5 januari 2026

Ontvangen via: Bestemming Bedrag
Hennie Kregel Baalderpot € 10,00
Hennie Kregel Baalderpot € 10,00
Hennie Kregel Baalderpot € 10,00
Hennie Kregel Baalderpot € 10,00
Mevr. D. Schrotenboer Wijkfonds Radewijk € 10,00
Mevr. |. Ramaker Wijkfonds Radewijk € 10,00
Anoniem Diaconie € 20,00
Rina Wolf Wijkfonds Heemse € 10,00
Mevr. W. Bult-Gelling Wijkfonds Heemse € 10,00
Dhr. J. Ramaker Wijkfonds Radewijk € 15,00
Mevr. R. Valk Wijkfonds Radewijk € 10,00
Mevr. R. Valk Wijkfonds Radewijk € 10,00
Mevr. F. Muis Wijkfonds Radewijk € 15,00
Mevr. F. Muis Wijkfonds Radewijk € 20,00
Mevr. G. Reins Wijkfonds Radewijk € 15,00
Anoniem Wijkfonds Heemse € 20,00
Anoniem Kerstattentie € 10,00
Gerda Booy Bloemenfonds Centrum € 20,00
Anoniem Kerstattentie € 10,00
Jannie Gerrits Kerstattenties € 20,00
Mevr. J. Nijland-Kappert Bloemenfonds Heemse € 10,00
Mevr. W. Bult-Gelling Wijkfonds Heemse € 10,00
Rina Wolf Wijkfonds Heemse € 10,00
Lia Antoons Kerk (wijkgemeente Centrum) € 10,00
Lia Antoons Kerk (wijkgemeente Centrum) € 20,00
Truus Hamhuis Kerk (wijkgemeente Heemse) € 10,00
Truus Hamhuis Kerk (wijkgemeente Heemse) € 10,00
Truus Hamhuis Kerk (wijkgemeente Heemse) € 10,00
C. Spijkerman Wijkfonds Heemse € 20,00
Dhr. B. Breukelman Wijkfonds Heemse € 50,00
Janny Meilink Bloemenfonds Heemse € 10,00
Clara Welleweerd Kerk (Wijkgemeente Heemse) € 25,00
Jo Kampman Kerk (wijkgemeente Centrum) € 20,00
Ellen Kolthof Baalderveldpot € 50,00
Ellen Kolthof Bloemenfonds Baalderveld € 10,00
Dhr. G. Steenbergen Wijkfonds Heemse € 20,00
€ 560,00

Als kerkelijke gemeente zijn we dankbaar voor de ontvangen giften. Hiermee kunnen we invulling
geven aan ons gemeentezijn, zowel op wijkniveau als ook voor onze verre naaste.
Collecten:

Deze maand werd geen opgave ontvangen van de gehouden collecten.
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Bijbelrooster januari/februari

nEg

Nederlands-Viaams
Bijbelgenootschap

donderdag 15 januari Romeinen 3:1-8
vrijdag 16 januari Romeinen 3:9-20
zaterdag 17 januari Romeinen 3:21-31
zondag 18 januari Psalm 66
maandag 19 januari Romeinen 4:1-12
dinsdag 20 januari Romeinen 4:13-25
woensdag 21 januari Spreuken 3:1-20
donderdag 22 januari Spreuken 3:21-35
vrijdag 23 januari Spreuken 4:1-9
zaterdag 24 januari Spreuken 4:10-27
zondag 25 januari Psalm 139
maandag 26 januari Spreuken 5:1-14
dinsdag 27 januari Spreuken 5:15-23
woensdag 28 januari Spreuken 6:1-11
donderdag 29 januari Spreuken 6.12-19
vrijdag 30 januari Spreuken 6:20-35
zaterdag 31 januari Spreuken 7:1-27
zondag 1 februari Mattedis 5:1-12
maandag 2 februari Mattels 5:13-20
dinsdag 3 februari Mattels 5:21-32
woensdag 4 februari Mattelis 5:33-48
donderdag 5 februari Jesaja41:1-16
vrijdag 6 februari Jesaja 41:17-20
zaterdag 7 februari Jesaja 41:21-29
zondag 8 februari Jesaja 42:1-13
maandag 9 februari Jesaja 42:14-25
dinsdag 10 februari Jesaja 43:1-13
woensdag 11 februari Jesaja 43:14-21
donderdag 12 februari 1 Samuél 8:1-9
vrijdag 13 februari 1 Samuél 8:10-22
zaterdag 14 februari 1 Samuél 9:1-10
zondag 15 februari 1 Samuél 9:11-25
maandag 16 februari 1 Samuél 9:26-10:16
dinsdag 17 februari Psalm 103
woensdag 18 februari Mattelis 6:1-18 Aswoensdag
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Bijbelrooster februari/maart

nEg

Nederlands-Viaams
Bijbelgenootschap

donderdag 19 februari Matteis 6:19-34
vrijdag 20 februari Mattels 7:1-14
zaterdag 21 februari Matteus 7:15-8:1
zondag 22 februari Romeinen 5:1-11
maandag 23 februari Romeinen 5:12-21
dinsdag 24 februari Romeinen 6:1-14
woensdag 25 februari Romeinen 6:15-23
donderdag 26 februari 1 Samuél 10:17-27
vrijdag 27 februari 1Samuél 11:1-13
zaterdag 28 februari 1 Samuél 11:14-12:11
zondag 1 maart 1 Samuél 12:12-25
maandag 2 maart 1Samuél 13:1-15a
dinsdag 3 maart 1Samuél 13:15b-14:3
woensdag 4 maart 1 Samuél 14:4-15
donderdag 5 maart 1Samuél 14:16-23a
vrijdag 6 maart Psalm 25
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wijk Marslanden

De Matrix 9.30 uur

25-jan Ds. Piet Langbroek

08-feb Dhr. René Wichers

15-feb Ds. Yvonne van Benthem

gezamenlijke viering NGK 'de Levensbron'
22-feb Ds. Piet Langbroek

01-mrt Ds. Yvonne van Benthem Goud van oud
viering




MM\ contactgegevens

%ﬁ ) colofon

Het kerkelijk bureau (in De Hof) is geopend elke
maandagmorgen van 10.00-12.00 uur. U kunt er terecht
met uw vragen of aankoop van collectemunten. We zijn
dan ook telefonisch bereikbaar. Nieuw is dat we voortaan
ook telefonisch bereikbaar zijn buiten de openstellings-
uren. U krijgt de gelegenheid uw boodschap of vraag in te
spreken en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact
met u op. Voortaan zijn we dus 7 dagen 24 uur telefonisch
bereikbaar op ons nieuwe telefoonnummer 0523 680833.
Uiteraard kunt u ons ook altijd mailen via
kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl.

NL56 RABO 0373721617 voor vaste vrijwillige bijdragen,
giften en abonnementen Kerkklank

Inleveren kopij voor de “Kerkklank” van februari/maart
uiterlijk maandag 16 februari 2026. Kopij bij voorkeur
inleveren per e-mail. Het adres is:
kerkklankhardenbergheemse@gmail.com

Ds. Piet Langbroek
vacature

Ineke Reiling-Muller, Rheezerveenseweg 37, tel. 638202
Rezina Ramaker-Brinks, Radewijkerweg 433, tel. 216237
Albert Veldhuizen, Havenweg 56, tel. 06-24835615

Inez Pot-Zemmelink.

Kerkklank is het kerkblad van de PGHH. Men kan zich
abonneren op een gedrukt exemplaar via het kerkelijk
bureau (kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl).
Daarnaast is Kerkklank te downloaden via de scipio app en
de website www.pknhardenbergheemse.nl Kerkklank is
dus een openbaar medium. Het is goed dat u daar
rekening mee houdt als u iets ter publicatie aanbiedt.
Vermeld niet meer gegevens dan u wenselijk vindt, bijv.
alleen naam en functie.

De Opgang Radewijk
Radewijkerweg 31

7791 RJ Radewijk

0523-216490

vrijw.koster: Mw. H.Broekroelofs
0523-216632
broekroelofs4@kpnplanet.nl
Hoftekerk/ De Hof

Lage Doelen 3

7772 BL Hardenberg
0523-261554 koster: Jan Halink
06-57875941
beheerder.centrum@pkn-harde
nberg-heemse.n|
Stephanuskerk

Voorstraat 36

7772 AD Hardenberg
0523-265240 koster: Jan Halink
06-57875941
beheerder.centrum@pkn-harde
nberg-heemse.nl

Witte of Lambertuskerk/

De Aerninckhoff
Scholtensdijk 24

7771 CV Hardenberg
codrdinator: Marco Kappert
06-57407972 email:
beheerder.heemse@pkn-harden
berg-heemse

Clara Feyoena Heem
Rheezerweg 73

7771 TD Hardenberg
0523-277000

koster: Dhr. G.J. Timmer
0523-267733
timhand@hetnet.nl

De Kamp

Dr. Albert Schweitzerlaan 1
7772 EC Hardenberg
0523-262597

beheerder: Rick van Duren
06-20621620

De Beek

Hondsdraf 38

7772 LX Hardenberg

De Matrix

Erve Odinck 5-77

7773 DE Hardenberg
Vertrouwenspersonen
Mw.Neeltje Jonkers-Salomons
tel.06-10703656 email:
njonkers@planet.nl

Dhr. Theo Oldehinkel
tel.06-83700328 email:
theo.oldehinkel@gmail.com 39



"Bron van
inspiratie”

Kaman| l
(orgel) ). i

ledereen van harte welkom
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